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Een nieuw tijdperk
door Arie van der Stoep

Er is een nieuw tijdperk aangebroken met de komst van Jezus. Verlossing was vroeger alleen

mogelijk door de dierenoffers die de Wet voorschreef en die je zelf moest brengen. Maar die

waren niet afdoende. Die maakten je niet echt los van de zonde. Pas Jezus’ offer verbreekt de

heerschappij van de zonde over degene die zijn offer aanneemt.

Wie vergeving van zonde ontvangt in de naam van Jezus, is echt vrij. Hem kan zijn zonde niet meer

worden toegerekend. Want Jezus heeft die voor hem gedragen. Met Hem brak een nieuw tijdperk aan,

het tijdperk van de genade (1).

Een eeuwig offer

Gods genade is zijn machtige en liefdevolle hand, die Hij uitstrekt naar zijn kinderen en naar elk mens

die Hem zoekt. Genade is zijn gunst die voorziet in wat je nodig hebt of in wat moet gebeuren in je

leven. Waarmee Hij ingrijpt in je situatie of je zegent.

Zijn genade maakt het mogelijk om bevrijd te worden van de macht van de zonde, maar ook om een

nieuw mens te worden met een veranderd leven. Gods genade doet wat je zelf niet kunt. Je overgeven

aan zijn genade en Jezus aannemen als je Heer, loont!  Want Gods genade is een grenzeloze kracht

in het leven van een mens (2).

Daarom moest de periode van de Wet voorbijgaan (3). Want wat de Wet niet kon, doet Gods genade

wel. De Wet kon mensen niet veranderen. Omdat de uitvoering van de Wet afhankelijk was van henzelf.

Van zwakke mensen, die de Wet niet konden volbrengen, zonder steeds weer opnieuw te zondigen (4).

Maar Gods genade houdt nooit op. Omdat die berust op een eeuwig offer: dat van Jezus.

Een nieuw circuit

Zijn offer maakt ook Gods werk van verandering en herstel in ons mogelijk (5). Aan het kruis doorbrak

Jezus het negatieve circuit waarin de ene zonde mij bond aan de volgende en waardoor ik nooit vrij

daarvan werd. Door het wegnemen van de zonde schiep Hij in mijn leven een nieuw circuit: het circuit

van Gods genade.

In dat circuit schept de genade van zijn vergeving ruimte voor steeds weer nieuwe genade, de ene na

de andere genade waarmee God in mijn leven werkt (6) en waarmee Hij maakt dat ik het doel van mijn

leven bereik en straks mag delen in zijn heerlijkheid. Dat is het geheim van het leven van een christen!

Uit de Bijbel:

(1) Johannes 1:17.

... de Wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

(2) Efeziërs 3:20-21.

Hem nu, die blijkens de kracht, welke in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij

bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid ...



(3) Hebreeën 8:13.

Als Hij spreekt van een nieuw (verbond) (waarvan de Wet de uitdrukking is - AvdS), heeft Hij daarmee

het eerste voor verouderd verklaard. En wat veroudert en verjaart, is niet ver van verdwijning.

(4) Romeinen 8:3.

... wat de Wet niet vermocht, omdat zij zwak was door het vlees (= doordat zij volbracht moest worden

door onveranderde mensen - AvdS) ...

(5) 1 Tessalonicenzen 5:23.

En Hij, de God van de vrede, heilige u geheel en al...

(6) Johannes 1:16.

... uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade.
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